DE MEESTER IS DAAR
EN ROEPT U




Gedenk in uw gebeden
Rumoldus Francinus van Aalst

geboren te Dinteloord 2 dec. 1877
en aldaar overleden 13 juni 1963,
meerdere malen gesterkt door de

genademiddelen van de H. Kerk.
Weldoener der kerk en het Wit-Gele Kruis

Na een lang en gezegend leven,
moest hij toch nog de koninklijke
weg van het Kruis bewandelen;
maar hij morde niet tegen God,
toen hij gebrekkig werd; hij on-
derwierp zich geheel aan Gods
H. Wil, want hij was een man,
met een diep geloof en ware
godsdienstzin.

De dood betekende voor hem niet
het einde van zijn bestaan, doch
de overgang naar een beter leven,
want de zielen van de recht-
vaardigen, zijn in Gods hand.
Dierbare familie, en gij allen, bij-
zonder Lena, die mij hebt ver-
zorgd, ik dank u voor de goedheid
en hulpvaardigheid, waarmee gij
mij hebt omgeven. Bidt voor mij,
opdat ik spoedig moge leven in
het eeuwig licht.

Mijn Jezus, barmhartigheid



