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O JEZUS, WEES MIN VERLOSSER
EN MAAK MIJ ZALIG
300 D. AFL




Bid voor de Ziel van Zaliger
ANNA CATHARINA VAN AARSSEN

Weduwe van
Antonius Broeren,

geboren te Oploo 24 Juni 1861, overleden na

voorzien te zijn van de laatste H. Sacramenten

der Stervenden 16 Juli 1949 te Zeelst en begraven
op het R. K. Kerkhof aldaar 19 Juli 1949.

Een erekroon zijn de hoge jaren, die op de
wegen der gerechtigheid gevonden worden.

De dood is slechts een naam voor de gelo-
vigen; hij is niets anders dan een slaap, een
verhuizing, een overgang, een rust, een veilige
haven.

Die de Heer vreest, zal gelukkig zijn op het
cinde zijns levens en zal gezegend worden op
de dag van zijn dood.

Ik heb de goede strijd gestreden, mijn loop-
baan voltrokken, mijn geloof bewaard; thans is
mij de kroon der gerechtigheid weggelegd.

Gedenk, o Heer, ik smeek het U, gedenk dat
ik in Uwe tegenwoordigheid gewandeld heb en
dat ik gedaan heb, wat goed in Uwe ogen was.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, vergeet
mijn zuchten niet, denkt aan hetgeen ik geleden
heb en de zorgen, die ik voor u gekoesterd heb.
Legt u de plicht op voor de rust mijner ziel te
bidden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

H. v. d. Weijden, Koster, Zeelst.



