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Wanneer we al het werk gedaan hebben
waarvoor we naar de aarde zijn gezonden,
mogen we ons lichaam afleggen
dat onze ziel gevangen houdt,

zoals een cocon de latere vlinder omsluit.

En wanneer de tijd is gekomen,
kunnen we het loslaten
en zullen we vrij zijn van pijn,
vrij van angst en zorgen,
vrij als een heel mooie vlinder,

en terugkeren naar huis bij God...

- Elisabeth Kiibler-Ross -

Het leven van mama is niet altijd even
makkelijk geweest.

Dankzij haar sterke wil, kunnen wij haar
herinneren, als een zorgzame, trotse moeder en
oma, geinteresseerd in ons en in de
mensen die veel voor haar betekenden.

Creatief als ze was, uitte ze haar gevoelens in
sprekende teksten en gedichten.

Zoals de H. Franciscus had ze een bijzondere
liefde voor dieren.

Het niet afhankelijk zijn van anderen was heel
belangrijk voor haar.

Zij was enorm trots op ons, haar kinderen en
kleinkinderen, Sarah en Myrthe.

Lieve mama en oma, wij zijn trots op wat je
bereikt hebt in jouw leven.

Stefan, Sandra en Liek, Lisette en Rogér,
Sarah, Myrthe

Wij danken u hartelijk voor uw steun en medeleven.



