
Wij vragen een gebed voor

MARIA BAAS
* Cadzand 22 augustus 1925

t Rotterdam 29 juni 1978

echtgenote van

Johannes Gerardus Ploemen

Te vroeg, menselijk berekend, riep God
jou op Mam. Er waren nog zoveel ptan-
nen, die je wilde waar maken in je gezin.
God wilde anders. Hij wilde jou belonen
in het eeuwige vaderhuis.
Mam, jouw leven was zorgen voor je man
en voor je kinderen. Je wilde voor ons
een fijn leven en jouw moeilijkheden tel-
den niet mee.
De zorg voor René stond altijd voorop.
Hij had de meeste zorg nodig en die gaf
je ook aan hem. Stervend was ie echt
onze moeder toen Flené afscheid van je
nam. Toen leefde je op en durÍde je het
leven aan God terug te geven.

,,Mam bedankt, dat je m'n vrouw en onze
moeder bent geweest. Jouw liefde en zorg
voor ons allemaal was za groot, dat dit
een groots testament voor ons allen is.

Door René heb je ons geleerd wat zorg
en bezorgdheid betekent voor minder be-
deelde mensen. De zorg voor ons alle-
maal was de opdracht die God ie gaf en
die je zo groots uitgevoerd hebt. We zul-
len ie missen, want je was de centrale
voor ons allen
God gaf jou aan ons. GeeÍ ons allen de
kracht dat we jou willen teruggeven aan
God. Geniet van rust en vrede bii God.
Wij allen proberen de zorg voor René nu
over te nennen.

Dank Mam voor dit leven."
Je man en kinderen.

Voor Uw blijken van
wij U hartelijk dank.

De zeswekendienst zal
op zondag 13 augustus
de dekenale kerk van
te Hoensbroek.

medeleven zeggen

J. G. Ploemen

en kinderen

gehouden worden
1978 om 11 uur in
St. Jan Evangelist
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