


Gedenkt in uw gebed

HARRY BAUR
echtgenoot van

MARIA KOLGEN

geboren 9 -1-1920 te Nieuwenhagen
overleden 23-3-1976 te Heerlen.

Na maanden van een moeilijke ziekte is hij
van ons heengegaan. In herinnering zullen
wij houden het goede dat in zijn leven ge-
beurd is en al datgene wat getracht is goed
te doen voor echtgenote, gezin en mede-
mensen, Vol vertrouwen geven wij hem aan
de Heer, opdat het onvoltooide van 't leven
of ‘t gebrekkige aangevuld mag worden door

zijn genade, opdat Hij een nieuwe geborgen-
heid moge geven van oneindige rust en vrede.
Echtgenote en kinderen mogen het geloof
bezitten, dat na de dood van Jezus de ver-
rijzenis is gekomen en dat God zo ook hem
dierbare zal laten opstaan. Mogen zij door
dat geloof ook bemoediging kennen om ver-
der te leven,

De overledene ruste in vrede.

De familie dankt allen hartelijk voor Uw mede-
leven bij de ziekte, het overlijden en de begrafe-

nis van onze dierbare,

Fam. Baur
Fam. Kolgen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden in de H.Jozef kerk te Ubach over
Worms op zondag 9 mei in de hoogmis van
9.30 uur,



