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Bid voor de ziel van zaliger

Paul Frangois Beliilas
echtgenoot van Clara Anna Vliiegen

geboren 11 mei 1926 te Merkstein (D.),

overleden 8 april 1963 in het St. Jozef-

Ziekenhuis te Heerlen, voorzien van de

H.H. Sacramenten en begraven te Ubach
over Wormse12 april d.o.v.

Het is billijk en zalig, Heilige Heer, dat wij
U altijd en overal dank zeggen, ook bij het
afsterven van onze gelicfden.

De droefheid van het sterven wordt voor
ons christenen gelenigd door de belofte van
de toekomstige onsterfelijkheid; ons aardse
leven wordt niet weggenomen, maar ver-
wisseld tegen een eeuwig hemels leven.

Beminde vrouw, het grootste leed van mijn
sterven was u te verlaten. — Bemin mij
voort in ons aanbeden kind, leer het opzien
naar mij in het Huis van de Vader, die in
de hemel is en waar wij elkaar voor eeuwig
terug zullen vinden.

Dierbare familie, bewijst mij uw liefde door
voor mij te bidden, opdat ik spoedig mag
rusten in Gods eeuwige vrede.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



