Leer mij

hoe ik Uw wil
volbrengen moet
want Gij zijt toch

mijn God. Ps 143



Onbekende man, verre vreemdeling
wat geeft toch zijn naam

zo’'n betovering

waar komt toch de moed en
de kracht vandaan

die hij ons laat zien in zijn
kort bestaan.

Woorden en gedachten bij de dood van

HEIN BEMELMANS

liefdevolle echtgenoot van

MARIETTE GATIGNON

Geboren 24-9-1942 Overleden 13-4-1990
Ubach over Worms. Heerlen.

In geloof aan Gods trouw hebben wij hem
gezalfd in Christus en zo is hij teruggekeerd
tot zijn Schepper.

Als mensen onderweg met hem en Mariétte
werden we geraakt door zijn levensmoed.
"Ik kom er weer boven op’ dat waren zijn
woorden.

Als een reus heeft hij gevochten voor zijn
leven. Hij was een man van het leven en van
grote trouw aan zijn vrouw. Het is hem erg
zwaar gevallen om te moeten afgeven, zijn
krachten, zijn conditie, zijn sport.

Hij is hulpvrager geworden en dat heeft hem

diep pijn gedaan. Woorden zijn te klein om
zijn leven te vertellen.

In de liefde van zijn vrouw en zijn familie is hij
tot voltooiing gekomen.

Met een brandend hart van pijn vragen wij
waarom ? Met een diep verdriet in ons hart
geven wij hem af aan God.

Een dank je wel voor alle goede mensen die
Mariétte en Hein geholpen hebben.

Heel bijzonder ook de ouders en de familie.
Hein leef bij God.

Mariétte, de ouders, en de hele familie dan-
ken iedereen voor hun meeleven en hartelijk-
heid.

+

De plechtige zeswekendienst vindt plaats in
de parochiekerk van het H. Hart van Jezus
te Nieuwenhagerheide op zondag 27 mei 1990.
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