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Jezus ¥ Maria + Joseph
1
Bid voor de ziel van zaliger

Anna Catharina Benau
Echtgenoote van
Johan Gottfried Wassen

te Rimburg geboren 29 Maart 1877 en te Heer-
len in het St. Jozet-Hospitaal overleden 8 Maart
1940, gesterkt door het godvruchtig ontvangen
der H. Sacramenten der stervenden.

Den goeden strijd heb ik gesteden, mijn loop-
baan volbracht, het geloof bewaard; nu is mij
weggelegd de kroon der gerechtigheid-

(St. Paulus)

Voor mijn kwaal bestond er geen genezing.
Ik heb ellendige dagen gehad en zeer benauw-
de nachten geteld Met vreugde heb ik mijn
ziekte gedragen om Uwentwil, o Heer.

Dierbare echtgenoot, gedurende 38 jaren heb
ik met U gewerkt en gezorgd voor onze goede
kinderen; ik verlaat hen nu, doch ik sterf gerust
en getroost, omdat ik weet, dat gij over hen
blijft waken, Dierbare kinderen, eert uwen va-
der en luistert naar zijne lessen. Toont uwe
liefde tot de ouders door uw gestadig gebed.
Weest niet bed:oefd, zooals zij die geen hoop
hebben. Wij zullen elkander weerzien bij God.

Mijn Jezus barmhartigheid (300 d. afl.)

Fr. Verreck, koster, Rimburg.




