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Gedenkt in Uw gebeden

Maria Benders

ZÍj werd op 1A- oktober tB94 te Eygelshoven gebo-
ren en overleed aldaar op ó decenrber 196s, voor-
bereid door het Sacrarneni der zieken en in gelocfs,
overgave aan God.

ZÍj was d-iep ervan doorgedrongen, dat ,,lret leven
niet wordt weggenornen maar verandert".
Sterven !\'as voor ingaan in het leven, waar eerder
past het stralend wii der vreugde dan het sornbe-
re z§,rart van de fourr/.
Hoe zeer past dit in heel haar levenssfeer die vol
goedheid was en vol van eerbied en liefde voor de
Heer en Zíjn kerk.
Maar ook haar afhankelíJkheid van Gods hulp sa-
men met het besef va{.I menselÍik ontoereikendheid
beleed ziJ tot de laatste ogenblikken van haar lij-
den en leven op aarde, tóen zïj voor Gods aan-
schÍjn u'ilde ver-schijnen mer de bede op de lippen :

H Maria, Moeder van God, bid voor ons zonààurs,
nu en in het uur van onze dood. Àmen.

Bidden wiJ aldus met haar samen zoals wij ook in
gelo-of ervan overtuigd zíjn in God met hàar l,ere-
nigd te blljven en elkaai eenmaal te zullen weer-
zien in Gods eeuwige licht en vrede.


