In dankbaarheid gedenken wij
JO BOIJIMANS

Hij werd geboren op 3 december 1922 te
Rimburg. Op 11 januari 1998 is hij in zijn ver-
trouwde omgeving te Rimburg onverwacht van
ons heengegaan. Na de plechtige uitvaartmis in
de parochie van de H. Drievuldigheid te
Rimburg hebben we hem begeleid naar zijn
laatste rustplaats op de R.K. begraafplaats bij
de kerk te Rimburg.

Voor de blijken van medeleven bij het overlij-
den van Jo, zeggen wij U onze hartelijke dank.

Kithe, Coen, Ria, Hubert,
neven en nichten.

De zeswekendienst vindt plaats op zondag 22
februari om 10.00 uur in de H. Drievuldig-
heidsparochie te Rimburg.

Zoals hij was,

zo heeft hij geleefd:
vanuit een groot geloof
en een liefdevol hart,

in alle eenvoud.

Zoals hij gewild heefft,

zo is hij van ons heengegaan:

van een lang ziekbed gespaard,

in zijn eigen huis,

temidden van zijn duiven;

zijn blik gericht op het eeuwig leven.

"Heer geef Jo de eeuwige rust.
En het eeuwig Licht verlichte hem.
Dat hij ruste in vrede."
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