


ïer dankbare herinnering aan

Johan Peler Huberl
Boijmans

geboren op 23 mei 1BB3 te
Loevenich Dld.
echlgenool van wijlen

Anna lr4aria Josepha Gillissen

ondankszijn leeÍtild nog vrij
plolseling van ons heenge-
gaan, geslerkl door het
Sakrament der zieken, op
zaÍerdag ó jan. 1973, Na de
herdenkingsmis in zijn paro-
chiekerk le Rimburg werd hij
aldaar begraven 10 jan. 1973.

De dood h."íf h"rn niet veronlrusi; door
zijn gelooÍ in Chrislus kon hij de over-
gang van dat ene leven naar heÍ andere
beschouwen als een voor hem vanzelÍ-
sprekende gebeurlenis: alles op z'n lijd.
Hij heeÍi alÍijd van 'l leven gehouden,
van zijn kinderen, van vrienden, van
gezelligheid, hij was blij als iemand
hem kwam opzoeken, hij heeÍt nooit

geklaagd, werd daarom misschien ook
hoogbejaard en klaagde ook niel Íoen
de laatsie regel van zijn levensboek
werd geschreven. 't Was zijn ,,lle missa
esl": ,,Gaat, hel is volbrachí".
Wij mogen dankbaar zijn voor zijn
verblijf in ons midden, voor zijn steeds
blijde kijk in 'l leven, voor de rusl die
er van hem uitging; hij was zelf ook
erg dankbaar voor alles wat zijn kinderen
voor hem deden in de jaren dal hij
hun lieídevolle zorgen niel kon missen.
Moge de Heer van 'l leven hem die
rust en die vrede schenken, die de
rijkdom uitmaken van hen die in Christus
gelooÍden,

Voor de blijken van deelneming, bij
heÍ overlijden en de begraíenis van
hem, die ons zo dierbaar was, zeggen
wij U onze hartelijke dank,

Kinderen en kleinkinderen

De plechlige zeswekendiensl zal plaals hebben
in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid
le Rimburg op zondag 18 Íebruari a.s. in de
Hoogmis van í0.15 uur.


