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Dankbare herinnering aan
WIEL BOTTERWECK

Oud koster en organist
van de parochie van de
H. Johannes de Doper

echtgenoot van
Agnes Pelzer

De dierbare ovegledene werd geboren
te Rimburg op 28 januari 1899 en
overleed, gesterkt door het sacrament
der zieken, in het bejaardencentrum
"Dr. Ackenshuis” te Gulpen, op

27 februari 1986 en werd begraven
op het R.K. Kerkhof te Mechelen,
op 3 maart 1986.

Psalm 119.

Gelukkig degenen wier levensweg
rein is, die voortgaan volgens de wet
van de Heer.

Gelukkig die acht slaan op wat Hjj
verordent, Hem zoeken met heel hun
hart.

Die geen ongerechtigheid plegen,
maar altijd zijn wegen gaan.

Gij hebt uw bevelen gegeven

opdat men ze trouw volbrengt.
Mogen mijn wegen recht zijn,
gericht op wat Gij beschikt.

Deze psalm is zeker van toepassing
op het leven van vader.

Zijn hele leven was gericht op de
Heer.

In heel zijn doen en laten stond “zijn
kerk™ altijd op de eerste plaats.
Hoeveel uren heeft hij niet in de kerk
doorgebracht.

Al zijn werk was altijd erop gericht
“zijn Heer” te dienen.

Laten wij dankbaar zijn dat wij hem
zo lang in ons midden mochten
hebben.

Hoe vaak heeft hij niet gezongen

"in paradisum deducant te angeli”.
Moge hem nu ook de engelen geleiden
naar het paradijs.

Voor uw hartelijke belangstelling en

medeleven bij het overlijden en de

begrafenis, zeggen wij u hartelijk dank.
Familie Botterweck

De zeswekendienst zal worden gehou-
den in de kerk van de H. Johannes
de Doper te Mechelen op zondag

13 april 1986, om 10.30 uur.



