


Gedenk in uw gebed

Wilhelm Bouman

Geboren te Arnhem 4 oktober 1904.
Overleden te Ubach over Worms 5 november
1978.

Zalig de treurenden en zachtmoedigen.

Wat een geluk als je zo geweest bent, want ge
zult opgenomen worden door God in zijn Konink-
rijk.

Wij laten bij het afscheid het oordeel over aan
God, aan hem die barmhartigheid bewijst en
vrede geeft aan iedereen van goede wil.

Wij bidden en vertrouwen dat deze gestorvene
door God opgenomen moge worden, dat hij, die
licht en schaduwzijden kende in het leven nu
het eeuwige Licht moge aanschouwen.

Op de dag van Allerheiligen is hij gestorven.
Wie onzer zal oordelen over het leven van
deze overledene, wie zal weten welke de daden
zijn van licht, welke die van duisternis?

Zalig de armen van geest en zachtmoedigen.
Zalig de barmhartigen en zij die vrede brengen.

De familie dankt U voor uw medeleven bij het
overlijden en de begrafenis van hem die ons zo
dierbaar was.

De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 17 december 1978 om 17.30 uur in de
parochiekerk St. Jozef te Ubach over Worms.



