


In de vrede van Christus is
ontslapen

Pieter Joseph Herman
BOYMANS

echtgenoot van

Rosina Hubertina Barbara
Boymans
Lid van de H. Familie
Hij werd geboren te Ubach over
Worms 11 mei 1885 en overleed
aldaar in volle overgave aan Gods
Heilige Wil 4 april 1964, gesterkt
door de H. Sacramenten der
zieken.

Na een met voorbeeldig geduld ge-
dragen ziekie heeft God hem getrouw
bevonden in de beproeving en zal
hem de kroon des levens geven.

Zijn sterk geloof, geerfd van zijn diep
christelijke ouders was de kracht van
zijn leven en bepaalde zijn doen en
laten.

Mijn geliefde vrouw en kinderen, hebt
dank voor uw liefde, blijft voor mij
bidden, dan zal ik jullie voorspreker
zijn bij God en weest sterk door het
geloof. Tot weerziens in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.
Onze Vader — Wees Gegroet
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