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Wij vertrouwen
op Gods goedheid
en danken

voor de
gelukkige dagen.



~
Ter herinnering aan

ANNA ANTONIA BURES

weduwe van
PAUL JOHAN SCHUNKEN

Zij werd geboren op 6 december 1910 in
Kadan te Tsjechoslowakije en overleed thuis
in Waubach op 26 juni 1993.

We hebben afscheid van haar genomen op
30 juni in een plechtige requiemmis in de
kerk van de H. Jozefparochie te Waubach-
Groenstraat en haar te ruste gelegd op het
parochiéle kerkhof aldaar.

We zijn allen verrast door het plotselinge
overlijden van moeder en oma.

Zoals ze zelf graag wilde, is ze rustig mogen
inslapen in haar eigen flatje aan de Grens-
straat waar ze sinds het overlijden van haar
man woonde.

Ze was met haar ouders vanuit Tsjechoslo-
wakije, via Duitsland naar Nederland geko-
men, alwaar ze zich definitief vestigden.
Toch sprak ze nog graag over haar land van
afkomst.

Ze was een actieve vrouw die bij verschillen-
de verenigingen was. Zo was ze aktief bij

het volksdansen, de bejaardenvereniging en
het ouderenkoor. Dat ze hieraan niet meer
kon deelnemen, omdat ze slecht ter been was,
betreurde ze erg.

In plaats daarvan kon ze echter genieten van
de bezoeken van haar achterkleinkinderen.
We allen en zeker de kleintjes zullen haar
missen. Nu is ze dan toch vrij plotseling
ingeslapen. Is ze op weg gegaan voor haar
laatste reis naar boven, naar het paradijs bij
God. Moge ze daar samenzijn met haar man.

Voor uw blijken van medeleven bij haar over-
lijden zeggen we u dank.

Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
in de parochiekerk van de H. Jozef te Wau-
bach-Groenstraat op zaterdag 7 augustus 1992
om 18.00 uur.
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