


Ter herinnering aan

ïheodor loseph (har!ier
weduwnaar van

Maria Adelheid Ortmans

echtgenoot van

Maria (hissel

Híj werd geboren 31 juli 1897 te
Oberhausen en overleed, voorzien van

de H. H. Sacramenten der kerk,
I februari I966 te Eygelshoven.

Nu is de overledene van alle pijn en smart, die
hem vooral zijn laatste levensjaaÍ ten deel vieleu,
verlost.
Zijn dood is dan ook voor hem een overgang
naar een nieuw en beter leven, waar geen ziek-
te en geen smart meer zijn en waar God ons
volkomen gelukkig maakt.
Daarom zal onze droefheid om dit heengaan
van een dierbare echtgenoot en vader vermin-
derd worden door ons christelijk geloof en ons
verlrouwen op God, want God is goed voor
hen, die Hem in hun leven steeds met liefde
hebben gediend.
Dit uitte hij vooral in het grote geduld en ver-
trouwen, waarmee hij ziekte en pijnen verdroeq.
Wij hebben U gesmeekt, Heer, zijn dagen nog
wat te verlengen, maar Gij gaaft hem de eeuw-
ige rust, Uw naam zrj qezegend.


