


Ter herinnering aan
MARIAN PETERS-CLAASSEN
geboren 15 augustus 1956 te Hoensbroek,
overleden 30 maart 1981 te Heerlen.

Een kaars gaat uit, heel even maar.

Jong en fris de eerste vilam, het eerste licht de eer-
ste warmte.

Vol energie, hoop iedere dag opnieuw blijmakend,
teleurstellend, hoopgevend. En doch ook voor jou
dovend, vechtend er is minder warmte, minder
licht.

Je vecht maar je frisheid, je jong zijn is weg je eer-
ste warmte is anders als je warmte nu, je hoopt,
wacht af, je blijheid maakt verbitterd, heel even
maar. Je licht verandert in duisternis, heel even
maar.

Je hoop verandert in leven, je blijheid in een lach,
voor nu en altijd.

Hij brandt nu in zijn volle licht en daar waar de be-
lofte ligt.

Voor uw blijken van medeleven ons betoond, na
het overlijden en bij de uitvaartdienst van mijn lie-
ve vrouw, onze dochter, schoondochter, tante en
nicht betuigen wij U onze oprechte dank.

Mede namens de familie
J.H.M.A. Peters



