


Ter herinnering aan

Jo Claessen

echtgenoot van

Trautje Rheinfeld

Hij werd geboren te Kerkrade op 25 april 1912
en overleed aldaar op 18 september 1999.

Na de plechtige uitvaartmis in de dekenale kerk
is hij gecremeerd in het crematorium Heerlen
op 23 september 1999.

Wij danken u voor uw betoond medeleven na
het overlijden en uw aanwezigheid bij de uit-
vaart- en de crematieplechtigheid.

Echtgenote, kinderen en kleinkinderen.

Verder van de wereld weg
elke dag een beetje
dichter naar de hemel toe
elke dag een treetje.

Pa is na een, voor hem, prettig verblijf van meer
dan drie jaar in de Luckerheidekliniek van ons
heengegaan. Gelukkig heeft hij vorige maand
nog samen met ons zijn 60-jarig huwelijksfeest
kunnen vieren.

Zijn gezin betekende alles voor hem, zowel in
het grote huis in Rimburg, als in Kerkrade op de
flat. In Rimburg was hij in zijn enorme tuin een
geweldig tuinier en een nog betere bloemist.

Naast zijn gezin en werk als mijnbouwkundig
tekenaar vond hij ook nog tijd voor zijn favorie-
te bezigheden: reizen en zingen. Reizen deed
hij, samen met ma, in de vakanties. Ook kon hij
ziin hart ophalen bij de mannenkoren ‘St.
Rochus’, resp. ‘St. Lambertus’.

Als echtgenoot, vader, schoonvader en opa was
hij zeer trots op ons allen. Wij zullen zijn liefde,
zorg en speciaal gevoel voor humor altijd blij-
ven missen.

Uitvaartvereniging “Hulp en Steun”



