


Ter gedachtenis aan
Pater
Hubert Servatius Cobben s.c.j.

Pater Hubert Cobben werd geboren op
10 april 1900, deed zijn heilige geloften in
de Congregatie van de Priesters van het
H. Hart te Asten 8 septembsr 1920 en werd
priester gewijd 18 juli 1926. Zijn gouden
priesterjubileum zal hij dus in de hemel
vieren

Een jaar na zijn priesterwijding vertrok hij
naar Brazilié waar hij bijna uitsluitend in
de zielzorg werkzaam was. Hij heeft - ook
op eenmansposten - altijd kontakt ge-
houden met zijn medebroeders, was vrij-
gevig voor de armen en leefde zelf zesr
sober. In die tijd was de verspreide ziel-
zorg nauw verbonden met vele en in de
tropische hitte zeer vermoeiende reizen te
paard. En hij was een goede ruiter.

De laatste tien jaren heeft hij veel geleden
door herhaalde operaties, keerde toch
weer terug naar zijn geliefd Brazilié, moest
opnieuw repatriéren, maar verloor nooit
zijn blijmoedigheid. Een voorbeeld voor
medebroeders en familieleden.

Moge hij weldra opgenomen worden in
Gods heerlijkheid na zo'n rijk priester-
leven.

De familie en confraters betuigen U hun
dank voor het medeleven, ondervonden
tijdens de ziekte en het overlijden van hun
broer, oom, neef en medebroeder.

De zeswekendienst wordt gehouden in de
St. Eetruskerk op 15 augustus 1976 om
10:30 uur.
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