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JEZUS t MARTA t JOSEPH f N'COLAUS

Bid voor de ziel van zaliger

Renier CobbenhaeEen
echtgenoot van wijlen

Anna Maria Barbara Vaessens

Hi1 werd geboren te Valkenburg op 11 Januari

1877 en overleed te Valkenburg, 15 October
1953, voorzien van de /aaisfe H,H. Sacramenten,

Na een welbesfeed leven, genoot hij van een
welverdiende rust temidden ziiner lamilie, die
hem rnet alle zorg en lie[de omringde. Aldus
kon hii zich rustig voorbereiden op de tiid, dat
de goede God hem roepen zou. Daarom was
ook zijn heengaan kalm en zacht in het volle be-
wustzijn tegenove r God en de rnensen ziin
plicht gedaan te hebbe n. Alwie aldus íeeft en
sterÍt, zal bij de goede God een genadig aar-
dee/ vinden, maar toch blii{t . voor ons, die
achterbliiven, de plicht van lie{de en dank, arn
voor hem te b/iiven bidden.

Wij smeken U, Heer, laat ons gebeC
fen goede komen aan de ziel van Uw
dienaar Renerus, opdat Gii hem van
alle zonden rnoogt onlslaan en deel-
achtig maken aan Uw verlossing, Anen,

Heer, gee{ hern de eeuurige rusf en het eeuwige
Licht verlichte hern.

O, t. Vrouw van Lourdes bid voor hem.

11.H. Patronen hJicolaas en Barbara, bidtvoor hem

Cnze Vader. Wees gegroet.


