


Ter nagedachtenis aan

Els Mannens-Cox

een persoonlijkheid
Geboren :  Maasniel 17-7-1918
Overleden:  Thuis in Oirsbeek ~ 4-9-1997
Begraven :  Schinnen 9-9-1997

echtgenote van

Paul Mannens

Bijzondere dank aan allen die er altijd zijn
om ons te steunen.

Familie Mannens-Cox.

Wie beter dan zijzelf kan aangeven
hoe ze was:

‘Zingen kan ik vandaag

het lied der eeuwige vreugde.

Is het de zon, het dunne laagje sneeuw

of de kinderstemmen hier buiten op straat?
Ik kan het niet zeggen,

maar vandaag is het een dag zonder smart”.

December 1976.

“Ik wil niet meer vallen. Ik wil lopen,
maar wel zoekende blijven”.

Augustus 1997.

Moge haar levenskracht en vrije geest
voortleven in ieder die haar gekend heeft.
Lieve Els, lieve mama: je blijft onze inspiratie-
bron.



