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Popule meus quid feci tibi?




Jesus! ¥ Maria! 7 Joseph! § Franciscus!

"

Bid voor de ziel van zaliger
JACOBUS CUYPERS,

Lid der 3e Orde van den H. Franciscus;

geboren te Heerlen 12 Februari 1856
en aldaar plotseling overleden 28
October 1916.

Wie der menschen kan Gods raads-
besluit kennen ? of wie kan doorgronden
wat God wil? — Heden is de mensch: en
morgen komt hij niet te voorschijn.

Gelukkig is hij, die altijd het uur van
zijn dood voor oogen heeft en zich dage-
lijks voorbereidt om te sterven.

(Sap. 9: 13; - Imit. I, c. 23).

Wie goed geleefd heeft, sterft niet
slecht. Geen dood, hoe onverwacht ook,
mag voor kwaad gehouden worden, waar-
aan een vroom leven voorafging. Niet de
onvoorziene dood is te vreezen; maar
wel die, welke én onvoorzien €n onvoor-
bereid is. (H. Aug. - H. Greg.)

Ik smeek u, mijne dierbare bloedver-
-wanten en vrienden, bij onzen Heer Jesus
Christus en bij de liefde des Heiligen
Geestes, dat gij mij bijstaat in uwe gebe-
den voor mij tot God. (Rom. 15: 30).

Onze Vader. — Wees gegroet.

Hij ruste in vrede. Amen.

N. V. Nieuwe Limb. Koerier, Heerlen.




