


Ter dankbare herinnering aan

PIERRE DASSEN

echtgenoot van

Fien Geenen

Hij werd geboren op 9 april 1920 in de Groen-
straat te Ubach over Worms en overleed op
27 maart 1996 in het ziekenhuis te Brunssum,
voorzien van het H. Oliesel.

Hij werd op 30 maart, na een plechtige re-
quiemmis in de parochiekerk van de H. Ber-
nadeite te Abdissenbosch, begrdven op de
R.K. Begraafplaats te Waubach.

Lieve pap, lieve opa.

Waarom moest je ons verlaten?
Was je uur dan toch gekomen?
Je wou nog zo graag bij ons zijn.
We wilden je nog zoveel vertellen,
nog zoveel vragen.

Steeds stond je voor ons klaar.
Niets was je teveel.

Werken was je lust en je leven.
Je eenvoud sijerde je. '

Pap, bedankt.

Wij zullen voor mam zorgen zoals jij
dat zou willen.
Rust. zacht, lieve pap.

Voor de vele blijken van medeleven bij het
overlijden van mijn man, onze vader en opa
willen wij U hartelijk danken.

Echtgenote,
Kinderen en Kleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op 4 mei 1996 om 19.00 uur in de
H. Bernadettekerk te Abdissenbosch.
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