san der Wepden

HEER JEZUS, AAN HET KRUIS VOOR
ONS GESTORVEN, GEEF DEZE ZIEL DE
EEUWIGE RUST.
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Gedenk in Uw gebeden de ziel van zaliger

Johannes Hubertus Josephus
DEFESCHE

Officier in de Orde van Oranje Nassau
Ridder in de Orde van Isabel la Catdlica

Echtgenoot van wijlen

Maria Cornelia Henriétte Clara
KLINKUM

De dierbare overledene werd geboren
te Maastricht 3 november 1878 en overleed aldaar
18 maart 1959, gesterkt door de genademiddelen
der H. Kerk. Zijn lichaam rust op het kerkhof
aan de Tongerseweg, Maastricht.

Als wij geloven, dat Jesus gestorven is en weer
verrezen, evenzo zal God ook degenen, die in
Jesus ontslapen zijn, met hem doen wederkomen.
Want wanneer de oproep klinkt en de stem van
de aartsengel en de bazuin van God, zal de Heer
zelf van de Hemel nederdalen; en eerst zullen
dan degenen verrijzen, die in Christus gestorven
zijn. En zo zullen wij altijd tesamen met den Heer
zijn. Troost elkander dus met deze woorden.

(I Thess. 4)

Ik ben de verrijzenis en het leven; wie in mij
gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven; en ieder
die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in
eeuwigheid. (Ps. 150)

Ik heb de goede strijd gestreden, mijn loopbaan
voleind, het geloof bewaard. Nu wacht mij de
krans der gerechtigheid, die de Heer, de recht~
vaardige rechter, mij op die dag als vergoeding
zal geven. Ja, niet alleen aan mij, maar aan allen
die de liefde bezitten ten opzichte van zijn komst.

(11 Tim. 4)

Vader, gij hebt het zachte en liefelijke licht niet
verloren, gij hebt immers met U het boven alles
onsterfelijke Licht. (Uit de Catacomben )



