


Ter nagedachtenis van
THEO DERKS

echtgenoot van
Anneke Derks-Coenen

Drager van de Eremedaille in goud verbonden aan
de Orde van Oranje-Nassau en
van het Mobilisatie-Oorlogskruis

Oud adjudant-groepscommandant van
het voormalige korps Rijkspolitie

Theo, “Thei” voor zijn vrouw, familie en vrienden,
werd geboren in Belfeld op 17 november 1917.
Hij overleed op 17 mei 2005 in het Atrium te Heerlen,
getroost door het Sacrament der Zieken en
in het bijzijn van zijn kinderen.

Hij is, na een plechtige mis in de parochiekerk van de
H. Joseph in Waubach, gecremeerd te Heerlen.

Wij danken iedereen voor de aanwezigheid tijdens deze
dienst, voor de steun en het betoonde medeleven.

De plechtige zeswekendienst zal worden opgedragen
op vrijdag 1 juli in de parochiekerk van de H. Joseph
te Waubach om 19.00 uur.

“lech huur de moeziek al aan de anger ziej.”

Dit was een van de laatste zinnen die pap uitsprak
vlak voor zijn lichamelijke conditie hem het spreken
onmogelijk maakte. In goed Nederlands: “Ik hoor de
muziek al aan de andere kant”. Het tekent hem, want
hij was een realist met relativeringsvermogen en niet
gespeend van humor. Maar hij was meer dan dat:
een politieman in hart en nieren, doortastend en met
gezag, én een gevoelsmens met een groot hart voor
iedereen.

Zijn gezin stond centraal in zijn leven: zijn kinderen
en hun levenspartners, en evenzeer zijn kleinkinderen.
Maar bovenal ging zijn liefde uit naar zijn vrouw aan wie
hij sinds haar ziekte zijn leven volledig had toegewijd,
bijna tien jaar lang. Ook dat heeft hij gedaan op een
hem typerende wijze, met haast militaire discipline zijn
plan trekkend, compromisloos, ook waar het hemzelf
betrof.

Wij gedenken hem met liefde en met ontzag.

Tot ziens lieve Thei, lieve pap, lieve opa.
We zullen je terugzien, net zoals jij nu verenigd
bent met allen die jou tijdens je
leven dierbaar zijn geweest.




