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In memoriam

Arnold Jozef Diederen
echtgenoot van wijlen
Agnes Maria Hubertina Schopen

Geboren te Schinnen 26 April 1867 en stierf
plotseling, doch niet onvoorbereid op 8 Febr.
1951 te Rimburg.

Van den morgen tot den avond kunt Gij,
o God, aan mijn leven een einde maken.
Is. 38.
Wat toch is de mens? Een rook die een
oogenblik verschijnt en dan weer ver-
dwijnt. Jac. 4
Woeest derhalve waakzaam, want gij weet
niet, wanneer de Heer zal komen. Math. 26
Voor de gelovige is de dood slechts een
naam. Hij is niet anders dan een slaap,
een overgang, een rust, een veilige haven
en een bevrijding van de lasten en zor-
gen des levens.
Ik heb den strijd des levens gestreden, mijn
loopbaan voleind, het geloof bewaard,
thans is mij de kroon der gerechtigheid
weggelegd.
Troost u bij deze gedachte, mijn beminde
kinderen en kleinkinderen en staat mij bij
door uwe gebeden bij God.
Mijn Jezus, barmhartigheid.




