


Gedenkt in uw gebed

Albert Dérenberg

echtgenoot van
Anna Maria Didderen

Geboren 15-5-1925 te Ubach o. Worms.
Overleden 2-2-1977 te Heerlen.

Heer, herinner U de naam van hem
die gestorven is, opdat hij niet verloren
zal gaan, maar voorgoed geborgen is
bij U.

Voor ons was hij een mens, die in
eenvoud door het leven ging, trouw
zijn werk verrichtte en zorgde voor
echtgenote en kinderen.

Daarbij droeg hij de voetbalvereniging,
de R.K.V.V. Waubach, een warm hart
toe en was hij vele jaren bestuurslid.
Ondanks zijn ziekte was hij steeds op-
timistisch en had hij de behoefte bij
mensen te zijn, omgang te hebben
met anderen, die hem wisten te waar-
deren om zijn doorzettingsvermogen.
Wij moeten van dit - nog jonge leven -

afscheid nemen, in het besef dat hij
een zachte dood heeft gekend en nu,
hopelijk, het eeuwige geluk ontvangt.
Dat moge ons tot froost zijn.

Hij ruste in vrede.

Namens de familie hartelijk dank voor uw
medeleven bij de ziekte, het overlijden en
de begrafenis.

+

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
op zondag 27 maart a.s. om 9.30 uur in de
kerk van de H. Jozef te Waubach.



