Ter dankbare herinnering aan
weduwe van

Jooh Konden

Zij werd geboren op 24 juli 1927 te Rimburg en
overleed op 3 februari 2004 in Landgraaf, gesterkt
door het H. Sacrament der Zieken.

Na de plechtige uitvaartmis in de kerk van het H.
Hart van Jezus te Landgraaf-Nieuwenhagerheide
hebben we haar op 7 februari begeleid naar haar
laatste rustplaats.

Wi danken u voor uw meeleven, steun en gebed
bij het overlijden en het afscheid en nodigen u uit
voor de zeswekendienst op zaterdag 20 maart
2004 om 19.15 uur in bovengenoemde kerk.

Haar kinderen en kleinkinderen

Je was er altjd voor ons en onze gezinnen.

En als je het dan zelf moeilijk had, was er voor
jou je geloof en de kerk, waar je troost vond.
Vooral de laatste jaren ging het niet meer zoals
jij dat wilde. Docr lichamelijke gebreken kon je
niet meer naar de kerk en naar het graf van pap.
Dan werd maar thuis gebeden en keek je door
het venster van je flat naar de kerk en het graf.
Daarna begon je ook geestelik te merken dat je
ouder werd. Je kon je niet alles meer herinneren
maar bepaalde dingen vergat je nooit: je
kinderen en je kleinkinderen. Wij zullen jou ook
nooit vergeten, met je sigaretje en je Elske.

Je bent nu weer samen met degene waar je
altijd het meeste van gehouden hebt.

Doe pap de groeten van ons allemaal en geef
hem een dikke kus.

RK. Ond. Begr. en Crematievereniging Hulp en Steun u.a



