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In het Il. Misotter van de Priesters en
in het gebed van de gelovigen wordt
aanbevolen de ziel van zaliger

.‘.

Maria Katharina Dortants

echtgenote van

Pieter Johan de Hesselle

Geboren te Ubach over Worms 1 Octo-
ber 1880, voorzien van de H.H Sacra
menten der stervenden overleden 16
Augustus 1957 en begraven te Rimburg
20 Augustus d.o.v.

En dit is de roem van de overledene: het getui-
genis van haar geweten, dat zij in eenvoud van
hart en in oprechtheid voor God en niet naar
wereldse beginselen, maar in Gods genade haar
dagen heeft geleefd. (naar 11 Cor. 1)

Wat een zoete vertroosting, na een welbestead le-
ven en een zalig sterfuur: de hoop op de hemel.
Met groot geloof en vertrouwen op God heeit deze
dierbare overledene de lasten en kruisen van het
leven gedragen

Haar deugdzaam leven, haar gebed en offer zul-
len haar ziel de esuwige beloning schenken in de
hemel.

Dierbare echtgenoot, familieleden en verwanten,
ik dank U allen voor uw liefdevol medeleven en
goede zorgen Laat het gebed de band blijven, die
ons verenigt hier en hiernamaals.

Barmhartige Jezus geef haar de eeuwige rust.




