


Aan de Verrijzenis van Christus
de Heer moge deelachtig
worden
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echtgenote van

Hubert Melchers

Geboren op 25 oktober 1918
te Nieuwenhagerheide,
in de Heer overleden op 't
Chrlstus- Kon i ngÍeest
op 23 novembèr 1975
te Rimburg.
Zij wist al maanden tevoren
dat ze binnenkort zou sterven:
vóór Kerstmis zei ze zel't.
Ze heeft van de Heer de
buitengewone genade gekregen
om dit gegeven met christelijk
vertrouwen en blijdschap te
verwerken. Ze schreeÍ reeds
maanden geleden haar
bidprentje, dat we hier laten
volgen.

Miin inniggelieÍde man, ik dank je voor
alle liefde, zotg en geduld die je
tiidens miin leven en vooral bij de
ziekte voor mij hebt opgebracht; ook
U mijn schoonmoeder hebt veel tiidens
mijn ziekte gedaan.
Mijn lieve kinderen, treurt niet om 't
heengaan van je moeder, maar wees
de goede God dankbaar voor lullie
jonge gelukkig gezin; ook ik heb in
ons jonge huwelijk de zoetheid van
ons gezin mogen smaken.
Reeds lang voor mijn einde heb ik
mijn heengaan blijmoedig aanvaard,
dus aanvaard gij 't ook.
Gaarne had ik met onze pappa nog
'n paar jaartjes 'n privaat leventje
willen hebben, maar de goede God
heeÍt 't anders toegelaten.
BliiÍt onze pappa eren en weest goed
voor hem wat de toekomst ook
brengen zal.
lk dank de goede God en allen, die
voor mij zo goed hebben gezorgd.
Nog een laatste vaarwel aan allen die
mij dierbaarzijn.....

De familie Melchers-Douven dankt U voor 't
meeleven bij de ziekto, het overlijden en de
b€graÍenis van moeder.
+
De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben
op Kerstnacht in de mis van elÍ uur, in de
parochiekeÍk v.d. H. Drievuldigheid te Rimburg.


