


In dankbare herinnering aan Ik heb het leven liefgehad

%ﬂ.@ @ U allen evenzeer.
OUeeCr Graag was ik hier nog wat gebleven,

helaas dat mocht niet meer.

*18-07-1929 te Kerkrade Wanneer er iemand aan mij denkt,
+08-10-2009 te Landgraat dan zonder veel verdriet

echtgenoot van Bedenk: het leven is maar kort,

dus is mijn wens: geniet.

% CD/‘[WW Geniet van iedere nieuwe dag,

die u is gegeven.
Na de plechtige eucharistieviering in de

parochiekerk H. Joseph te Waubach-Landgraaf, Maar kijk in dank wel eens omhoog,
hebben wij op 13 oktober 2009 afscheid van hem
genomen in het crematorium te Heerlen.

al is het maar voor even.

Uw blijken van medeleven, in welke vorm dan ook,
zijn voor ons een grote troost geweest.
Wij danken u hiervoor.

M. Doveren—Nievelstein De plechtige zeswekendienst zal worden
Marh?s gehouden op zondag 22 november 2009
André en Annebelle om 11.30 uur in voornoemde kerk.



