


Gedenk in uw gebed

Frans Dreesen
echigenoot van

Sebilla Mevissen

geboren 9 september 1908 te
Dusseldorf DId. en overleed op
3 maart 1970 te Heerlen.

+

God, aan wie het eigen is steeds
genadig fe zijn en te sparen, wij
smeken U ootmoedig voor Uw
dienaar Frans, die Gij heden van
deze aarde hebt doen heengaan;
vergeet hem niet voor altijd, maar
wil hem opnemen in het hemels
vaderland, opdat hij de eeuwige
vreugde mag bezitten.

,Daar is geen pijn of verdriet,
daar zal God ons omgeven,
daar is gelukkig leven

en het eindigt niet"”.

Namens wederzijdse familie danken wij
U voor het medeleven tijdens de ziekte,
het overlijden en de begrafenis.

Familie Dreesen

+

De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben
op zaterdag 18 april a.s. om 18.00 uur, in de
kerk van de H. Theresia te Lauradorp.



