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In de vrede van Christus ging van ons heen

Catharina Huberta Driessen
echtgenote van wijlen

Hendrik Joseph Eurlings

Zij werd geboren te Wijnandsrade 7 augustus
1888, en gesterkt door het Sacrament van de
Zalving is zij overgegaan naar een beter leven
op 4 november 1966 te Kunrade - Voerendaal.

Moeder is heengegaan. In al haar eenvoud was
zij een voortreffelijke vrouw en een hoogstaande
moeder. Zij heeft hard gewerkt voor haar gezin
en voor het geluk van haar kinderen. Zorgen en
leed bleven haar niet gespaard. Maar zij was een
vrouw met een diep geloof en een groot Gods-
vertrouwen. Wij danken God, Die ons zulk een
moeder gaf.

Goede Vader, wij danken U voor Jezus Christus
Uw Zoon door Wie wij U leerden kennen als de
Heer van het leven. In Hem vertrouwen wij dat
U onze moeder gebracht hebt naar het licht van
het blijvende leven.

Moge zij in onze herinnering blijven voortleven
en moge zij beloond worden voor alles wat zij
in haar leven voor ons als moeder en als mede-
mens betekend en gedaan heeft.

O. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand,
bid voor haar.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deel-
neming, betuigen wij u onze oprechte dank.

FAMILIE EURLINGS - DRIESSEN

De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zondag 18 december a.s. om 9.30 uur,
in de rectoraatskerk van O. L. Vrouw van Al-
tijddurende Bijstand te Kunrade.

Druk. H. Fober



