


Ter gedachtenis aan

HARRY DRIESSEN
echtgenoot van
Annie Penders

Hij werd geboren te Wijnandsrade op
30 december 1935.

Geheel onverwacht overleed hij in Wij-
nandsrade op 9 januari 1981.

Wij hebben zijn lichaam op dinsdag

13 januari te rusten gelegd op het

R.K. kerkhof Oudenbosch te Wijnands-
rade.

Harry Driessen was een eenvoudige,
hardwerkende man, die zijn taak als
echtgenoot en vader van een gezin
trouw vervulde. Hij hield veel van zijn
vrouw en kinderen, die hij steeds met
zijn goede zorgen omringden. Altijd
stond hij klaar om hen te helpen. Ook
de parochiegemeenschap, vrienden en
bekenden hoefden nooit een vergeefs
beroep op hem te doen.

Op de hem eigen bescheiden wijze
wijdde hij zich aan zijn hobby's, de
fotografie, muziek en de natuur.

Wij zijn dankbaar voor alles wat hij in
zijn naar menselijke begrippen te korte
leven voor ons betekend heeft.

Wij danken U hartelijk voor Uw mede-
leven bij het plotselinge overlijden en
bijwonen van de begrafenis.

Annie Driessen - Penders
Ellen en Albert
Familie Driessen

De plechtige zeswekendienst zal plaats-
vinden in de parochiekerk van de
H. Stephanus te Wijnandsrade op zater-
dag 21 februari om 19.00 uur.



