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JEZUS = MARIA = JOZEF s MONTFORT
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Bidt voor de ziel van zaliger

Johannes Martinus Driessen

Echtgenoot van
Maria Elisabeth Eurlings

De dierbare overledene werd geboren 4 Oct.

1885 te Wijnandsrade en overleed, voorzien van

de Genademiddelen van onze Moeder de H.

Kerk te Weustenrade-Klimmen op 24 Febr. 1950.

De begrafenis had plaats op het R. K. Kerkhof
te Hoensbroek-Station op 28 Febr. 1950.

De dierbare overledene was een diep over-
tuigd christen met een sterk geloof en van een
rechtschapen levenswandel. Met grote toewijding
heeft hij gewerkt en gezorgd voor zijn groot
gezin. Toen de tijd daar was voor een rustiger
en onbezorgder leven, overviel hem de ziekte.
Doch de ongemakken daarvan heeft hij zonder
klagen aanvaard. En in volledige overgave aan
Gods H. Wil is hij een beter leven ingegaan.

Dierbare echtgenote en kinderen, ik dank U
voor Uw zorgen en toewijding. Vergeet mijner
niet in Uw gebeden. Toont nu dubbel Uw gene-
genheid en volgzaamheid ten opzichte van Uw
goede moeder. Blijft verenigd in onderlinge lief-
de en in trouw aan ons H. Geloof.

H. Hart van Jezus, ontferm U mijner.

Onbevlekt Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

J. Hulscher, Hoensbroek-Station K. 2460



