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Ter herinnering aan

Johannes Mathijs Hendricus
Driessen
drager van de pauselijke onderscheiding
Bene Merenti

echtgenoot van
Johanna Maria Margaretha Wetzels

Hij werd geboren te Wijnandsrade 24 april
1893 en overleed in het ziekenhuis te
Heerlen op 20 maart 1980. Volgens zijn
wens hebben wij hem 24 maart d.o.v. in
Wijnandsrade te rusten gelegd.

Hij was een hard werkend man, met dikwijls
grote zorgen om zijn gezin. Samen met zijn
vrouw beleefde hij echter ook grote vreugde
aan zijn kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkind.

Hij leidde een leven vol arbeid, afgewisseld
met zijn grote liefhebberij de muziek, de
fanfare en vooral de kerkezang. Tot op
hoge leeftijd bleef hij zingen, tot, na zijn
gouden zangersjubileum, zijn gehoor hem
in de steek liet.

Hij was een eerlijk en diepgelovig mens,
en zijn geloof en zijn vertrouwen doen ons
nu op onze beurt geloven en vertrouwen,
dat God hem doet delen in de heerlijkheid
van de verrezen Heer.

Onze welgemeende dank voor uw blijken
van deelneming, betoond bij het overlijden
van mijn lieve man, onze goede vader en
opa.

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zaterdag 26 april a.s. om 9.30 uur, in de
kapel van het bejaardentehuis Panhuis te
Hulsberg.
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