


Ter herinnering aan

Trautje Hanssen-
Duijsens

weduwe van

Pierre Hanssen

Geboren te Kerkrade op 10 december
1912.
Overleden te Kerkrade op 1 juli 1995.

Op een zonnige zomerse dag stierf Trautje
na een rijk en gevuld leven van meer dan
82 jaar.

Geboren en getogen in Spekholzerheide
was ze één met deze gemeenschap. Ze
trouwde er, haar kinderen groeiden er op;
daar was de winkel, het dameskoor, de
ziekenzorg en de kerk.

Bijna 50 jaar deelde ze haar leven met
Pierre, in veel opzichten haar tegenpool,
maar vooral ook haar rots in de branding.

Haar kinderen kunnen terugzien op een
goede kindertijd: liefdevol, actief, maar
soms ook heftig. Trautje vond het aanvan-
kelijk erg moeilijk veranderingen van de
"nieuwe tijd" te accepteren. Later, mis-
schien ook door de kleinkinderen, nam het
begrip toe.

Het viel Trautje niet mee om de eerste ja-
ren na de dood van Pierre de draad weer
op te pakken.

Dat veranderde. Een paar keer per week
was de Firenschat voor haar een plek van
gezelligheid en gezelschap.

Ze genoot oprecht van het leven: van de
vogels, de bloemen, de kinderen en na-
tuurlijk vooral van de kleinkinderen.

Vandaag nemen wij afscheid van haar. We
zullen haar missen maar weten dat ze veel
goeds achterlaat.

Wij bedanken iedereen die zijn of haar
deelneming heeft getoond.

De zeswekendienst is op zaterdag 12 au-
gustus 1995 om 19.00 uur in de hal van de
basisschool d’r Durpel, Schoolstraat te
Kerkrade-West.
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