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" echtgenoot van

ELISABETH TIMMERMANS

geboren te Solingen 18 Febr. 1899 en
overleed na een lang en geduldig gedra-
gen lijden, voorzien van de H.H Sacra-
menten der stervenden te Rimburg 28
Juni 1954.

Uw wil geschiede op aarde zoals in
de hemel. (Math, VI-9).

Zalig zij, die in de Heer sterven. Be-
nauwdheden en pijnen overvielen mij,
doch ik heb de naam des Heren aange-
roepen. Op U, o Heer, heb ik gehoopt
en in eeuwigheid zal ik niet beschaamd
worden. Laat thans, o Heer, Uw diennaar
in vrede gaan en geef mij 'n ruil voor
mijn lijden Uw eeuwig geluk. Zij, die
met Christus lijden, zullen met Hem ver-
rijzen. (Rom. VIII-7).

Mijn d.erbare echtgenote, kinderen en
kleinkinderen, troost U met de gedachten
dat wij elkaar zullen weerzien. Bemint
elkander in vrede en de vrede des Heren
zal met U zijn.

Bij dit scheiden vraag ik Uw gebed en
leeft wel tot weerziens bij God.

Mijn Jezus Barmhartigheid.




