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In het gebed en H. Misoffer der gelovige
gemeenschap wordt aanbevolen

de ziel van zaliger

Jan Herman Van Eijs
echtgenoot van
Maria Hubertina Lucia Driessen
Lid van de Derde Orde,

Geboren te Voerendaal, 30 jan. 1891, over-
leden te Wijnandsrade 5 jan. 1965, na ge-
sterkt te zijn door de Sacramenten der
zieken, en aldaar begraven, 9 jan. 1965.

Vader is van ons heengegaan.

Na 'n leven van arbeidzaamheid en toe-
wijding, om in het onderhoud van zijn ge-
zin te voorzien, werd hij door 'n ziekte
bezocht, die hem niet meer heeft verlaten.
Gedurende 'n tiental jaren heeft hij in
huiselijke kring doorgebracht, waarbij hij
onder zachte leiding nog enige werkzaam-
heden kon verrichten. Maar noodgedwon-
gen heeft hij van vele dingen moeten
afzien, waarbij de Heer hem echter de
dagelijkse weg naar de kerk en de rozen-
krans heeft gelaten. Godsdienstig en ge-
willig van aard heeft hij zijn kruis met
Kristus gedragen tot het einde, zodat hij
nu, naar we vertrouwen, ook met Hem mag
delen in de Heerlijkheid.

Mijn Jezus, barmhartigheid.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.
H. Fransiscus, bid voor mij.

E.  Coenen - Wijnandsrade.



