


MAY ERNES

echtgenoot van Brigitte Conrad

x 11 januari L929 te Heerlen
t 25 januari 2006 te Landgraaf

Lieve mensen, bedankt voor al jullie warmte en aandacht!

De zeswekendienst vindt plaats op dinsdag 14 maaft 2006 om 19.00 u. in de St. Joseph-kerk
te Waubach / Landgraaf.

Er zijn momenien geweest dat we woorden hadden, jaren waarin jouw woorden ontbraken en

nu is de tijd aangebroken dat ik mijn bewondering voor jou onder woorden breng.

Je was geen traditionele man en vader, je was onze May. Al heel jong wist je wat je wilde en

stond jouw leven in het teken van de kunst. Zelfs toen je lichaam niet meer deed wat je wilde,

vond je linkerhand nog de weg op het doek. Je had vele talenten en je hebt ze benut. Weten

hoe te leven, weten hoe te genieten: het is je goed gelukt, vóór en ook na je infarct. Je hebt

uit het leven gehaald wat eruit te halen valt en dat is niet veel mensen gegeven. Je hebt je

heel veel kennis eigen gemaakt op de meest uiteenlopende gebieden. De schone kunsten,

fotografie, de digitale technieken, een bedrijf op poten zetten, een bouwval tot glorie brengen,

heerlijk koken, lekker drinken, vissen, schietsport, tuinaanleg, veel mensen leren kennen,

verre reizen maken, noem maar op, je ging ervoor.

Creatief = creëren en dat heb je gedaan! Toen je noodgedwongen niet meer kon, heb je ons
geleerd wat het betekent je noodlot te aanvaarden: genieten van de kleine dingen, de mensen

die je lief hebt en altijd was je bewonderenswaardig vriendelijk, lief en geïnteresseerd. Ooit

heb je een gezin gecreëerd, waarvan wij de creaties zijn en daar zijn we mateloos trots op!

We zullen je heel erg missen, lieve May.

Dag leeve!


