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ln dankbare herinnering
aan

Jozef Erps
echlgenoof van

Anna Maria Hekerman

De dierbare overledene
werd geboren 7 ian, 1893
te Siebengewald en over-
leed op 18 luni 1974 te
Schaesberg, voorzien van
het H. Oliesel.
Hij werd begraven op hel
kerkhoÍ le Nieuwenhagen,

is een plaaÍs leeg in de kerk

maar een wens, een zalige dood. God
gaf hem een zalige dood.
Veel íe plolseling werd hier een man
geroepen. We hadden hem nog nodig.
Hij gaf ons sleeds een goede raad.
Met groot geduld sleet hij zijn laalste
jaren samen meí moeder en genool
van de goede zorgen in het bejaarden-
huis. Zo blij{t ons in herinnering een
gelovige man, een christen die vanuit
zijn overÍuiging ons voorging in een-
voud en rechivaardigheid en bezorgd-
heid voor alle medemensen.
Heer onze God, dankend voor alles
wal U ons in vader hebt gegeven, bidden
wij U: laaÍ ons in zijn goedheid en
zorg, herkennen Uw eeuwige lieÍde,
waarin wij allen de vrede vinden en
de heerlijkheid, die ons is belooÍd,
door Jezus Chrislus, onze Heer, Amen.

Wij danken allen voor lreÍ medeleven
welke wij mochlen ondervinden bij het
overlijden en de begrafenis.

Familie Erps-Hekerman
+

De zeswekendiensl wordl qehouden zalerdag
í0 aug. a.s. om 9.00 uur, in de parochiekerk
le Nieuwenhagen.

Weer
waar een goede en zotgzame man en
liefdevolle vader krachten genade vond
voor zijn vrouw en kinderen.
Hij een stille bescheiden man die alleen
maar een doel voor ogen hield, zorgen
en werken voor zijn vrouw, die hij zo
innig lieÍ had, en zijn kinderen, voor
wie hem niels Íe veel was. Hij zelÍ had


