


Ter dankbare herinnering aan

ELS EVERTSE

echtgenote van

GUUS LENSSEN

Ze werd geboren op 19 september 1925 in
Nijmegen en overleed thuis in Waubach op
3 oktober 1992. We hebben afscheid van haar
genomen op 7 oktober in een plechtige re-
quiemmis in de kerk van de H. Jozefparochie
te Waubach - Groenstraat en haar te ruste
gelegd op het parochiéle kerkhof aldaar.

Wij zijn allen verrast met het zo plotselinge
en geruisloze inslapen van Els. Zonder veel
ophef was ook haar leven, dat getekend werd
door bescheidenheid en tevredenheid.
Samen met haar man Guus, deelde ze 45
jaar lief en leed.

Ze leefde mee met haar familie, was gastvrij
en hartelijk, dol op kinderen, die graag luis-
terden naar haar prachtige verhaaltjes,
waarmee ze de kleintjes boeide.

Ze was ook het liefst thuis en de zorg voor
haar man en het huishouden waren haar een
voldoening.

Ze stelde nooit hoge eisen aan haarzelf of

anderen. Ze was tevreden in haar familie-
kringetje en kon genieten van eenvoudige
dingen, een goed boek, een mooi muziekstuk.
In haar eigen stoel sliep ze zachtjes in,
zonder dat iemand het merkte.

Onverwacht valt er een leegte om ons

Heer geef haar de eeuwige rust
en het eeuwige licht verlichte haar.
Dat zij ruste in vrede. Amen.

Voor uw blijken van medeleven bij haar over-
lijden zeggen we U dank.

GUUS EN FAMILIE.

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
in de parochiekerk van de H. Jozef te Wau-
bach-Groenstraat op zaterdag 14 november
a.s. om 19.00 uur.
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