Met het teken

van het

geloof,
in de vrede

van Christus



In dankbaarheid denken we aan
MARIA ANNA FENS.

Geboren te Zevenbergen in 1902 - 16
december - heeft zij een hele wereld
over zich heen voelen gaan; welvaart
en armoede, oorlog en vrede, zorg en
vreugde, angst en ontspanning. Bijna
had zij het feest gevierd van 50 jaar
trouwe liefde met haar echtgenoot
Nicolaas Goverde.

Maar wat betekenen jaren, dagen en
uren als het gaat om leven. Haar leven
was het gezin met haar acht kinderen.

Pas later, toen haar grote taak achter
de rug was, kreeg zij tijd om wat uit te
gaan en zich met de bejaarden te ver-
maken. Zij bleef echter de kern en het
fundament van haar gezin. Haar eigen
broosheid wilde zij niet zien zolang zij
nog zorgen kende voor haar geliefden.

Zo brandde haar kaars op terwijl het
licht en warmte verspreidde.

Op 20 oktober 1975 liet zij haar gezin
achter. De Heer riep haar.

Zij had haar talenten goed geinves-
teerd.

Voor uw medeleven, betoond na het
overlijden van mijn innig geliefde vrouw
en onze zorgzame moeder, groot- en
overgrootmoeder, zeggen wij u hartelijk
dank.

N. W. Goverde

kinderen, kleinkinderen en

achterkleinkinderen



