


Ter vrome nagedachtenis
aan

Piet Franken
echtgenoot van

Fien Jacobs

Hij was eenvoudig, gelovig en rechtschapen.
Een goede vriend voor iedereen.
Het zal voor ons een grote leegte zijn, nu hij
er niet meer is.
Met deze gedachte nemen wij afscheid van
onze lieve echtgenoot en zorgzame vader.
Zijn heengaan was wel plotseling maar niet
onvoorbereid.
Zijn liefde, goedheid en blijmoedigheid zal
ons steeds in herinnering blijven.
En is voor ons een steun bij dit droevige
afscheid. /

Wij weten ons getroost door de overtuiging
dat hij nu zijn rust gevonden heeft bij
de Vader.
Daarom bidden wij:
Heer geef hem de eeuwige rust
en het eeuwige licht verlichtte hem.
Dat pap moge rusten in vrede.
Amen.

Wij dankén U voor uw medeleven bij het over-
Hii werd geboren op 13 Íebruari 1923 te lijden en crematie van onzë lieve man, vader

Ubach over Worms en opa.

en overleed op 4 september 1982 te F. FÍanken-Jacobs

Ubach ov6r Worms. KindeÍèn en kleinkinderen

Voorzien van het H. Oliesel. De zeswekendienst zal worden gehouden op
zaterdag I oktober a.s. om 19.00 uur in de
Sl. JozeÍkerk te Ubach ovér Worms-
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