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Gelietde Gedachtenis van

PAULA FRANKORT

# 15 mei 1927, Brunssum
1t 23 december 1985 te Brunssum

Wij vereren haar met een lieflijke naam

van O. L. Vrouw,

hortus conclusus,

besloten Hof, een

,Hofken waar schoon bloemen staan”.

De buitenstaander heeft er geen weet van.

Wij, die er weet van hebben,

hebben haar lief in bewondering.

Zij heeft het St. Gregorius gekend in de Steigers
en tot zilveren bloei zien groeien;

en zij zelf:

Hoe is haar dienstwerk aan de

mensen in vijf en twintig jaar gerijpt, Hartelijk dank voor uw meedeleven.
mild en wijs als zij geworden is.

Lieve Paula, we zeggen iets héél moois van Je.

Je bent onmisbaar voor ons.

Maar ook dit fluisteren wij - De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
in het Licht van Kerstmis: op zondag 9 februari 1986 om 10 uur (Hoogmis)
blijf ons van ver nabij, in de St. Vincentius 4 Paulo kerk te Rumpen-

tot we Je weerzien! . Brunssum.



