


Ter dankbare herinnering aan

Herman Frings
echtgenoot van

M ia Frings-Sm its

Geboren te Eygelshoven op 16 april 1918.

Overleden te Kerkrade op lrt juni 1972,

Sterven is met leven verstrengeld
Gaan hand in hand naar het einde,
Niemand verwacht wat niemand wil
Wat altild en onver\r/ acht zal komen.

Sterven treft dan iedereen

De dood is voor ons ailen
Wat dierbaar is wordt dan verbroken
Een band die nooit meer hersteld wordt.

Wat blilft is de herinnering
Àan iernand goed ea zorgzaam

ï

Voor ieder die hem ontmoette
Werkte aan een brok geluk.

Zo droeg hi; bouwstenen aan
Voor een nieuwe zuivere wereld
Een toekomst zonder dood en pijn
En leven uraar allen met elkander ziin.

Want al-omvattend is het leven
Over dood en smarten heen

Omdat God die het leven schiep

Zelf. levend het nieuwe leven is.

De familie dankt U allen hartelijk voor de vele
blijken van medeleven welke z\ ontvingen bij het
overlilden van hun dierbare.

Fann, Frings-Smits

Begrafenisond. Ed Gorissen, Schaesberg


