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ln uwe gebed.en en H. Misoffer wordt aanbevolen
de ziel van zaliger

Anna Maria Fuchs
weduwe van

|ohan ÉIoffmann

geboren 1 2 december I 881 te Marpingen
(Saargebied) en overleden in het St. |ozef-
ziekenhuis te Kerkrade 7 augustus 1959,
ra voorzien te zijn van de laatste H. H.
Sakramenten der stervenden en werd be-
graven 10 aug. d.o v. op het r.k. kerkhof
te Holz-Kerkrade

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het Land
bezitten. (acht zaligheden)
Met de overledene gaat een goede en geduldige
rnoeder uit ons heen, een moeder, waarvan
men zeggcn kan, dat ze een groot geloof had
en dit goed beleefde.
ln eenvoud en stilte leefde zii voor God en
haar gezin, waarvoor geen offer haar te goot,
was
Vele zotgen heeft zij gekend, maar ze zag zlch
gesterkt door haar geloof in God, die alles regelt
en leidt.
Dierbare kinderen en familie, lang heb ik bij u
kunnen blijven en gij hebt mij met uw liefde om-
ringd. Ik dank u allen. Blilft ook in de toekomst
aan ons denken. Wii hebben u een voorbeeld
gegeven. Volgt dit na. Wil denken aan u.

Druk P. |ansen-Karremans, Etnderstr, 30 Kerkrade


