


Ter herinnering aan

Fien Dassen-G eenen
weduwe van

Pierre Dassen
# f0 maart 1928 te Ubach over Worms

ï 16 april 20L4 te landgraaf

Op Paaszaterdag 19 april 2074 hebben we, na een
gebedsdienst in de parochiekerk H. Joseph te Waubach, haar
te rusten gelegd in het graf bij haar man op de r.-k.
begraafplaats aldaar.

De familie dankt u voor uw medeleven en
aanwezigheid bij het afscheid.

De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 1 juni om
11.30 uur in voornoemde parochiekerk.

MamlOma.

Jij lieue sterke mooie urouu).

Wat moeten we nu zonder jou.

Wij u)eten het in ieder geual niet.

Jij utas de spil uan onze familie.
Jij utas onze mama en oma,

waar iedereen zoueel uan hield.

En toen uCIs je er ineens niet meer.

Oh wat zullen we je missen.

Geef pap een dikke knuffel uan ons.

We zullen je nooit uergeten.

Dag lieuerd xxx


