In dankbare herinnering

Tiny Geenen

weduwe van

Leo Wassen

¥ 5 augustus 1918 te Ubach over Worms
T 3 oktober 2010 te Landgraaf

" Er is een tjd om 'n roos te plukken Je was een vrouw om van te houden,
en een tijd om zich de geur te herinneren een lieve zorgzame moeder.
( Marcel Jouhandeau )
Met pap samen zorgde je voor een stabiele basis.
Kenmerkend was je eenvoud.
Vooral gericht op de mensen om je heen.

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zondag J& oven is Kast. ds witkel is rond

21 november om 10.00 uur in de kerk te Rimburg. i Kt IS rond.
_ Maar wat zullen we je missen,

Voor uw medeleven en aanwezigheid bij het afscheid bedankt voor alles, lieve mam.

danken wij u van harte.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Dag lieve oma Tien



