Salvator mundi.




ezus! Maria! <+ Joseph!
p
,Heer, Uw wil geschiede.”

.x.

Ter vrome nagedachtenis
aan

Victoire Collotte Marie Emonds,

geb. Gimbrére.

De zalig overledene werd geboren te
Tilburg, den 20en jan. 1879, leefde sinds
den 14en Nov. 1904 in een gelukkig huwelijk
met Jan Joseph Hubert Emonds en stierfeen
zachten en kalmen dood te Heerlen, den
5en Aug. 1923, gesterkt door het aandachtig
ontvangen der H.Sacramenten, blijde be-
rustend in Gods H. Wil.

Een viekkeloos leven is een ware ouder-
dom. Oprechte nederigheid, kinderlijk God-
vertrouwen en stille plichtsbetrachting be-
zorgen ons de achting der menschen en
de barmhartigheid des Heeren.

Zij was uw kind, o Maria, toon dat Gij
hare Moeder zijt.

Dierbare echtgenoot, richt moedig het
oog omhoog; gij, mijne beide zoons, dient
God alle dagen uws levens, bemint elkan-
der, vergeet Uwe moeder niet. Tot weer-
ziens.

Mijn Jezus Barmhartigheid. (300 d. afl.)

. Barmbhartigste Jezus, geef haar de eeu-
wige rust. (7 jaren en 7 quadrag. afl.)




